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‘GA MEE!’ 
 
Komend seizoen gaan we met elkaar op stap. Op allerlei manieren. 
Groepen gaan letterlijk op stap naar het klooster of naar de werken 
van Jan Toorop, anderen verzamelen zich in de kerk voor een 
wijnproeverij of een goed gesprek. De éne groep is met elkaar in 
gesprek, de andere groep dóet vooral. 
 
TOV staat voor Taakgroep Ontmoeten en Verdiepen. In het programma 
tref je activiteiten aan die soms meer onder de éne en de andere keer 
meer onder de andere vlag passen. De ene keer dus meer verdiepen, 
de andere keer meer ontmoeten. 
 
De éne mens is meer op zoek naar verdiepen en naar meer woorden 
krijgen voor wat hij of zij gelooft en soms over wat men niet meer 
gelooft. Bedenk dat we een veelkleurige gemeenschap zijn. Niet 
alleen, omdat we als mens allemaal verschillen, maar ook in wat we 
geloven en wat niet. De één houdt het uit met zoeken zonder dat écht 
vinden een doel is, de ander zoekt vastigheid, een vast vertrouwen en 
een overtuiging om uit te dragen. Binnen die breedte vindt ieder een 
basis van vertrouwen om vanuit te leven. De één verlangt vooral 
verbinding en ontmoeting, de ander vindt het vooral in verdieping door 
gesprek of studie en weer een ander komt op adem in de verstilling 
van een meditatieve avond. 
 
Voor een deel zijn ook activiteiten opgenomen georganiseerd in en 
rond De Voorhof in Kesteren.  
 
Rond het jaarthema ‘Ga mee’ zullen in de loop van het seizoen nog 
andere activiteiten volgen die niet per se onder de vlag van TOV zullen 
plaatsvinden. 
 
 
Ds. Peter Breure 
Ds. Inge de Jong-Baerends 
Dhr. Nico van Tellingen (tot 1 sept 2023) 
Mw. Annette van Vliet-van der Burg (vanaf 1 sept 2023) 
Mw. Ineke Bruin-van Ingen 
Mw. Suze Korver-van Dommelen 
Dhr. Cor Kooij 
  



BIJZONDERE VIERINGEN 
 
Iedere zondag is er een viering om 10:00 uur – van harte welkom. 
Onderstaande lijst is niet compleet, omdat sommige vieringen wat 
planning en afstemming vragen. Dus houdt Onderweg en Facebook in 
de gaten! 
 
zondag 10 sept. Startzondag 
 
zondag 1 okt.  Jeugddienst 10.00 uur 
   Kliederkerk 16.00 uur 
zondag 8  okt.  School Gezinsdienst  

in de Cunerakerk  
 
zondag 5 nov.  All ages viering 
                                Kinderdienst/oogstviering 
zondag 26 nov. Gedenken van de overledenen 
 
zondag 10 dec. Kliederkerk 16.00 uur 
zondag 28 jan. All ages viering 
 
zondag 4 feb.  Kliederkerk 16.00 uur 
zondag 11 feb.  School Gezinsdienst in de Ontmoetingskerk 
 
zondag 18 feb. Jeugddienst 10.00 uur 
 
zondag 24 mrt. All ages viering Palmzondag met palmpaasstokken 
 
 
zondag 21 april Kliederkerk 16.00 uur 
 
zondag 9 juni  All ages viering 
zondag 30 juni Kliederkerk 16.00 uur 
 
zondag 7 juli  Overstap/jeugddienst 
 
Taizévieringen (zondagavond 19.30 uur) 
2023:  24 sept.     26 nov.  
2024:  28 jan.  24 mrt.  ( Palmzondag) 
 
 



        ‘VerduurSamen met Franciscus’ 

Dat verduurzamen nodig is, daar zijn de meeste mensen wel van 
doordrongen. Maar hoe kun je dat doen op een manier die bij je past 
en ook zoden aan de dijk zet? Corinne Groenendijk, predikant en 
geestelijk begeleider, ging hiervoor te rade bij Franciscus van Assisi. 
Zij verdiepte zich in zijn eco-spirituele leven. Ze schreef een gids 
‘VerduurSamen’. 

De zoektocht van Franciscus naar een eenvoudig, vredevol en 
vreugdevol leven inspireerde haar voor het vormgeven van een 
duurzame levensstijl. ‘VerduurSamen met Franciscus’ is een gids 
geworden, waarin bezieling en praktijk samengaan. Aan de hand van 
de thema’s vreugdevol, kwetsbaar, betrokken, vredevol en eenvoudig, 
laat ze de levenshouding van Franciscus zien. 

Samen gaan we vanuit Groene kerken in Rhenen een aantal keer met 
een hoofdstuk en concrete opdrachten aan de slag. 

Informatie:  Jolande Oldenkamp 

Plaats:   Ontmoetingskerk 
Datum:  woensdag 9 oktober  
Tijd:   20.00-21.30 uur  
Opgave:  jolande.oldenkamp@ziggo.nl 

 

  



Voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ 

Op zondag 15 oktober om 19.30 uur spelen verhalenverteller en 
kerkjournalist Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek 
hun voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’. 
In een afwisselende, vrolijke 
voorstelling wordt met tal van 
verhalen en liedjes de schepping 
gevierd, zorgen over de schepping 
gedeeld en onderzocht hoe wij ons 
kunnen inzetten voor een duurzame 
toekomst. Er klinken nieuwe 
scheppingsverhalen en een groen-
gelovige meezinger, er wordt live 
gekookt en er is eco-fitness. Henk 
van Glabbeek omlijst dit alles met 
meditatieve oosterse muziek. 
Geloofsgemeenschappen zijn zich 
terdege bewust van de gevaren die 
de klimaatcrisis voor de aarde en 
haar bewoners met zich 
meebrengt. Er komen in Nederland 
steeds meer groene synagogen, kerken en moskeeën. Wie gelooft dat 
de schepping een geschenk van God is, is geroepen daar goed voor te 
zorgen. 
Deze voorstelling is gemaakt in opdracht van de Groene kerken 
Nederland. 
Er is na afloop van de voorstelling tijd voor ontmoeting met 
koffie/thee. 
 
Spreker: Kees Posthumus en Henk van Glabbeek 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: zondag 15 oktober  
Tijd:  19.30 uur 
Entree: € 7,50 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
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Geestelijke zorg bij hulpdiensten  
(ambulance, brandweer en politie) 
 

Iedereen is op zijn of haar manier wel eens hulpverlener: een 
praktische vraag van iemand die iets niet kan, een luisterend oor voor 
iemand die in een onmogelijke situatie verwikkeld is, een slachtoffer 
van een dramatisch ongeval. Op welke manier er ook een beroep op je 
gedaan wordt, het kan je ongemerkt of ongewild in een situatie 
brengen waarin je zelf ook hulp nodig hebt. De vraag die op deze 
avond centraal staat is: welke hulp biedt je hulpverleners en hoe zorg 
je als hulpverlener goed voor jezelf? Leon Bal is predikant en 
brandweerman, en in die hoedanigheden direct betrokken bij acute 
situaties in gemeente en maatschappij. 
Hij wil zijn ervaring delen in het 
bijstaan van hulpverleners.  Deze avond 
biedt een methode aan om ook naar je 
eigen veerkracht te kijken en dat 
bespreekbaar te maken. 
  
Spreker: Ds.Leon Bal 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: woensdag 25 oktober  
Tijd:  20.00 uur 
Entree: € 5,00 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
 

 
 
 

Wijn in overvloed! – biologische wijnproeverij en gesprek 

Een spetterende titel van een workshop, wijnproeverij van biologische 
wijnen gefaciliteerd door het initiatief  ‘Wijn in de bijbel’. ‘Wijn in de 
Bijbel’ wil mensen met een glas wijn in de hand met elkaar in gesprek 
brengen. Door het proeven van wijn en aan de hand van 
belevingsopdrachten wordt er op een ontspannen manier nagedacht 
over levensthema’s. Het proeven van wijn is in onze methode een 
hulpmiddel om je gedachten tijdens het gesprek onder woorden te 
brengen. 
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Ook wil ‘Wijn in de Bijbel’ informatie verstrekken over het product 
wijn in de Bijbel. Erik van Pijkeren, theoloog, docent, die achter het 
concept zit, neemt ons mee in de rol en de symboliek van wijn in de 
bijbel. Ondertussen proeven we een aantal lekkere wijnen. 

Spreker:  Erik van Pijkeren  
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: dinsdag 7 november 
Tijd:  20.00 uur 
Entree: € 12,50 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
 
 
  
 

ADVENTSKRANSEN MAKEN OP WEG NAAR KERST  
 
Een adventskrans in huis of aan de deur nodigt uit te vertellen over onze 
verwachting van het Licht aan onze (klein-)kinderen en gasten. Een van 
onze liturgische bloemschikkers begeleidt de bijeenkomsten. Over een 
kleine bijdrage in de kosten word je bij aanmelding  geïnformeerd. 
 
Plaats:  Ontmoetingskerk                                                    
Datum: Donderdag 30 november  
Tijd: 14.00 uur en 19.00 uur (tijdstip 

is afhankelijk van aantal 
opgaven)                           

Aanmelden: Janke Brussen, 0317-615449 of 
  janke.brussen@gmail.com 
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Geur en olie in de Bijbel 
 
Tjitske Volkerink van het Christelijk Meditatief Centrum in Hilversum, 
een voormalige pioniersplek, geeft geloven op een heel andere manier 
handen en voeten, veel fysieker dan we veelal gewend zijn. Volkerinks 
activiteiten berusten op de drie pijlers: 1.meditatie en stilte 
2.massage en aanraking en 3.oliën. Over die aanraking in combinatie 
met olie, aroma-touch genoemd, gaat het vanavond. Juist geur en 
aanraking helpen je om dichterbij te komen, geraakt te worden. Niets 
vreemds want de Bijbel loopt over van de olie, kijk bijvoorbeeld naar 
de tekst uit Spreuken 21 “Een wijze heeft een kostbare schat aan olie 
in huis”.  
In de christelijke wellness kom je dichter bij God en jezelf door een 
aromatische massage. Tjitske Volkerink zegt dat juist geur en 
aanraking je helpen om dichterbij te komen, geraakt te worden. 
Tjitske komt met ons oefenen. Kunnen we iets meemaken van die 
ontspanning door geuren? Laat je verrassen. 
 
Spreker: Tjitske Volkerink  
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: dinsdag 12 december 
Tijd:  20.00 uur 
Entree:  € 7,50 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
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Jozef van Nazareth  
 
Jozef van Nazareth, de vader of voedstervader van Jezus. Vaak krijgt 
hij een wat bescheiden rol in het geboorteverhaal toebedeeld, en staat 
hij als een oude man wat op de achtergrond of in de schaduw. In het 
evangelie van Mattheüs heeft Jozef echter een hoofdrol rondom de 
geboorte van Jezus. In Lucas ligt de nadruk meer op Maria, maar moest 
Jozef met zijn zwangere verloofde toch de reis naar Bethlehem 
ondernemen. Ook in het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus vinden 
we Jozef terug, als hij trouwt met Maria. Jozef blijkt een sterke 
persoonlijkheid te zijn: hij neemt verantwoordelijkheid en initiatief 
voor de hem toevertrouwde taken. Jozef is ook de man van dromen, 
waarin hij zijn opdracht ontvangt om de ‘vader’ van Jezus te zijn, en 
het pasgeboren kindje te beschermen. In veel landen valt Vaderdag op 
zijn naamdag (19 maart). Jozef speelt een belangrijke rol in oude 
legenden en in de kunst.  
Henriëtte Bouwman, predikant van De Voorhof, en Marijke van Dijk, 
kunsthistoricus, zetten op deze avond een welverdiende schijnwerper 
op Jozef en zijn rol in het evangelie en in de traditie, en illustreren 
dit met prachtige, ontroerende en zelfs humoristische kunstwerken 
uit de geschiedenis. 
 
Plaats:  De Voorhof Kesteren   
Datum: Donderdag 14 december 
Tijd:  20.00 uur 
Entree: vrijwillige bijdrage 
Aanmelden: aanmeldengeleboekje@gmail.com 
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Boekbespreking: ÉÉN VAN ONS van Christine Otten 
 
Dit boek is de derde in de reeks van de “Zeven werken van 
barmhartigheid”. 
“Hongerigen voeden” heeft centraal gestaan, vorig jaar het zeer 
actuele thema “Vreemdelingen herbergen” en nu “Gevangenen”. Dit 
sluit mooi aan bij de avond die Ds. Nico van Tellingen op 7 februari zal 
verzorgen.  
 
Wat maak je mee als je schrijfworkshops geeft in een penitentiaire 
inrichting? 
Gaan de gevangenen en de bezoekers elkaar 
kennen? 
Deze roman biedt een andere kijk op omgaan 
met elkaar en indirect op ons 
strafrechtsysteem. 
We bespreken het boek aan de hand van 
gespreksvragen! 
 
Leiding:  Suze Korver en Jolande  
  Oldenkamp 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Donderdag 11 januari 
Tijd:  14.00 uur-16.00 uur 
Aanmelden:  tov@pknrhenen.nl 
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Kloosterweekend bij de Benedictijnse Sint-Adelbertabdij in 
Egmond-Binnen 

Het is inmiddels al een aantal jaren geleden dat er een groep mensen 
vanuit onze kerk op kloosterweekend is geweest. Het lijkt ons daarom 
goed het voor dit jaar weer op te nemen in ons programma. Samen 
met één van de predikanten (Peter Breure) zijn wij (maximaal 16 
personen) welkom in het gastenhuis van de Sint-Adelbertabdij. 

Sint-Adelbertabdij, een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en 
stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen. 
 
De bedoeling is dat wij als gast het leven willen delen met de 
Benedictijner monniken. Zij stellen het dan ook erg op prijs als we de 
getijdengebeden in de kerk alsook de maaltijden bijwonen. 
Extra info: https://www.abdijvanegmond.nl/  
 
Datum: 19-20-21 januari 
Kosten: ± € 125,00  (VOL) 
 
 

Hildegard von Bingen – heling naar lichaam en ziel 
 

     “ De ziel houdt van het lichaam en ziet het 
       als een mooi kledingstuk en je mooiste versiering”. 
 

U kent mogelijk de film ‘De beentjes van St 

Hildegard’. Maar wie was St Hildegard? Een 

bijzonder begaafde vrouw uit de 11e eeuw die 

prachtige muziek componeerde, visioenen 

ontving die ze ook kon tekenen, boeken 

schreef en erg deskundig was op het gebied 

van voedsel, gezondheid en genezing. Naast 

dat alles bouwde ze ook haar eigen abdij. 

Gelovig leven doe je in kerk en keuken, zo zou 

je haar motto kunnen noemen.  

 

Een lezing waarin we veel hopen te leren, en tegelijk rust en overgave 

vinden in muziek, beeld en meditatie. 

https://www.abdijvanegmond.nl/


Spreker: ds. Inge de Jong - Baerends  
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: woensdag 24 januari  

Tijd:  20.00 uur 

Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
 
 

Stamppottenbuffet 

Februari en het stamppottenbuffet: 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Kook je een lekkere stamppot? 
Hollands, exotisch, vegetarisch of toch 
maar de vleesvariant? Of neem je liever 
iets voor het toetjesbuffet mee? Ook 
van harte welkom als je niet in de 
gelegenheid bent iets mee te nemen. 
 
Plaats:      Ontmoetingskerk 
Datum: Vrijdag 2 februari  
Tijd:  inloop vanaf 17:45; de maaltijd begint om 18.00 uur 
Aanmelden: via de intekenlijst in de hal of door een mail te sturen 

naar tov@pknrhenen.nl    
Wilt u aangeven of u een stamppot (en zo ja welke soort, met of zonder 
vlees) of dessert meeneemt? En voor hoeveel personen? 

 
 

Misdaad, straf en mededogen 

Bijna iedereen vindt het logisch dat straf bij een 
misdaad hoort. Maar een link tussen het eerste en 
laatste begrip roept veel meer vragen op. 
Mededogen? Toch is deze koppeling terecht en 
wordt door allerlei instanties in praktijk gebracht. 
O.a. door Gevangenenzorg Nederland. Het hoe en 
waarom van dit mededogen komt deze avond aan 
de orde. Het zal zowel gaan over achtergronden 
als over de concrete inzet. Zelf ben ik 
bezoekvrijwilliger in de P.I. Vught en ik geef u graag een inkijkje hoe 
dat werkt en hoe gedetineerden reageren op deze aandacht. Welkom. 

mailto:tov@pknrhenen.nl
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Spreker: Ds. Nico van Tellingen 
Plaats:      Ontmoetingskerk 
Datum: woensdag 7 februari 
Tijd:   20.00 uur 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl  
 
  

De Kruisweg van Jan Toorop 

Al een keer eerder, jaren geleden, ging Jan Huibers met een deel van 
ons naar Oosterbeek. Daar blijkt een kostbaar geheim te hangen in de 
parochiekerk. Er hangt daar een kruisweg van Jan Toorop. Veertien 
staties van de bekende Nederlandse kunstenaar die hij schilderde rond 
1900. Kunstkenner, Tooropkenner en 
gemeentelid Jan Huibers neemt ons mee 
en deelt zijn kennis met ons. 

Datum: Woensdag 14 februari  
Tijd:  13.00 uur vertrek bij de OK 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
 
 
 

SOBERE MAALTIJD EN FILM 
 
Afgelopen seizoen hebben we in de veertigdagentijd een sobere 
maaltijd gehouden. Ook dit jaar willen we in alle eenvoud samen 
komen en eten. Samen in de kring nadenken over wat het betekent om 
veertig dagen toe te leven naar Pasen. Stil staan bij vasten en 
soberheid. 

Aansluitend kijken we de film “Where are 
you, Adam?” 
Deze film dompelt de kijker onder in het 
dagelijkse leven van een afgelegen 
klooster op het Griekse schiereiland van 
de berg Athos. De beelden van het 
kloosterleven zijn vol authentieke 
personages en alledaagse heiligen. Wat 
naar voren komt, is een fascinerende blik 
op het ongeëvenaarde leven van een 
bloeiende kloostergemeenschap in het 
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midden van de eenentwintigste eeuw. Daarna houden we een korte 
nabespreking. 

 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Vrijdag 1 maart  
Tijd:  18.00 uur 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl  
Entree: € 5,00  Zie de trailer, scan QR: 

Racisme en de bijbel 
 
Racisme is één van de moeilijkste maatschappelijke vraagstukken van 
dit moment. Discussies over Zwarte Piet zijn jaarlijks vaste prik 
geworden en na de Black Lives Matter protesten in 2020 komt het 
onderwerp steeds vaker ter sprake. Hoe zit het met racisme binnen 
kerken en het christendom? Hoe kunnen we een gesprek over dit 
onderwerp voeren waarin recht doen aan mensen, ongeacht afkomst 
en kleur, centraal staat? En hoe voeren we zo’n gesprek zonder dat we 
de verbinding met elkaar verliezen? 
Vanuit de Protestantse Theologische Universiteit doet Kirsten van der 
Ham hier onderzoek naar. Met haar onderzoek hoopt ze inzicht te 
krijgen in hoe kerkleden racisme ervaren en (vanuit hun geloof) tegen 
racisme in Nederland aankijken. Daarnaast zoekt ze naar manieren om 
het onderwerp racisme bespreekbaar te maken in kerken, in het 
bijzonder tussen mensen met verschillende ervaringen/ meningen 
rondom racisme. 
De Bijbel staat vol met verhalen over etnische minderheidsgroepen, 
discriminatie en verzet daartegen. Bijbelverhalen kunnen ons daarom 
ook over het onderwerp racisme een spiegel voorhouden. Wat 
herkennen wij in Bijbelverhalen van hedendaags racisme en waartoe 
inspireert dat ons? Kirsten neemt ons mee in het thema en zal met ons 
de bijbel lezen. 
 
Spreker: Mevr. Kirsten van der Ham 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: maandag 11 maart 
Tijd:  20.00 uur 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
Entree: € 5,00 
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Proeven aan Pesach 
 
In aanloop naar Pasen willen we in huiselijke kring kennis maken met 
de maaltijd die Jezus met zijn discipelen op Goede Vrijdag vierde. We 
zullen de verschillende onderdelen met hun betekenis toelichten. 
Waarom staat er een lege stoel, waarom peterselie met zout water, 
waar staan de vier bekers wijn voor? Wat 
voor uitleg geven Christenen eraan? Zo 
maar een paar vragen die aan de orde 
komen. Maar we gaan het ook zelf 
proeven en ons proberen in te leven in de 
betekenis ervan. Daarna gaan we samen 
eten en drinken met gerechten passend 
bij Pesach.  
 
Plaats:     Oude Veenendaalseweg 5 
Datum:    Dinsdag 19 maart  
Tijd:        18.30 uur  
Begeleiding: Jan Willem Evers & Symon Jagersma 
Aanmelden: lindaenjanwillem@hotmail.com 

 
Paasontbijt 
 
We starten paasmorgen met een mooie traditie: Het Paasontbijt. 
Doe je mee? 
Het is voor jong en oud! 
Het is fijn als iedereen iets meeneemt. 
Denk aan brood, bolletjes, beschuit, 
croissantjes, jam, kaas, worst, 
eiersalade, fruit en andere lekkernijen. 
Dan maken we er met elkaar een 
feestelijk ontbijtbuffet van! 
Voor thee, melk, sap, boter en eieren 
wordt gezorgd. 
 
De inloop voor het ontbijt is vanaf 8.45 uur (inleveren producten). 
Het ontbijt begint om 9.00 uur. WELKOM! 
 
Datum: Zondag 31 maart 
Tijd:  09.00 uur 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl vóór 29 maart 
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Rebible – samen lezen  

Inez van Oord schreef samen met haar broer een prachtig boek over 
haar zoektocht na jaren de kerk volledig de rug toe te hebben 
gekeerd, maar wel altijd bezig met spiritualiteit. Zij richtte o.a. 
‘Happinez’ op. Samen met haar broer herontdekt ze de Bijbelse 
verhalen en de diepere lagen in die verhalen. Samen gaan we (een 
deel van) het boek lezen. 

Inez van Oord komt uit een gereformeerd 
gezin en reisde de wereld af op zoek naar 
zingeving en spiritualiteit. Voor het 
christendom en de kerk was ze al jong 
allergisch: te veel regels, te veel wetten, te 
veel structuren. Wel blijven hangen waren de 
wonderlijke en vaak onbegrijpelijke 
Bijbelverhalen. Ze ontdekt niet alleen dat de 
Bijbelse verhalen vaak het resultaat zijn van 
creatief plagiaat en vele lagen van knip- en 
plakwerk uit oudere mythen, maar ook wat de 
Bijbel zo uniek en invloedrijk heeft gemaakt. 

Ze herkent daarbij veel uit andere spirituele 
tradities, bijvoorbeeld als God in Genesis levensadem in de mens 
blaast. Precies zoals de yogaleraar zegt: de adem brengt je bij je zijn! 
En is het toeval dat Jacob een steen als kussen gebruikt en vervolgens 
een visioen krijgt? Natuurlijk niet, denk maar aan de magische stenen 
van Stonehenge! 

Doe mee met de ontdekkingstocht. 

Gespreksleider: ds. Peter Breure 
Plaats:   Ontmoetingskerk 
Datum:  woensdag 10 april  
Tijd:   20.00 uur 
Aanmelden:  tov@pknrhenen.nl  
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Slotvoorstelling in de Voorhof  ‘Systeem loopt vast’ 
 
Een keerpunt in de wereldgeschiedenis: oorlog is terug in Europa. En 
daarmee kou, angst en onzekerheid. Ook als we niet zelf moeten 
vluchten: wat staat ons te wachten? Is er nog voldoende voedsel, nog 
genoeg warmte? Jan Marten brengt samen met Elianne Ardts en 

Mehmet Polat het programma Systeem 
loopt vast, dat zich aanpast aan de 
actualiteit.  
 
Met liederen van Jan Marten, aangevuld 
met enkele van Jaques Brel, Toon 
Hermans, Leonard Cohen en vooral: muziek 
van de in Kiev geboren componist Reinhold 
Glière (1875-1956). Liederen over 
vluchten, oorlog, donkerte en koude. En 
ons antwoord daarop: muziek maken, 
verhalen vertellen. Daar win je de wereld 
niet mee, maar het helpt misschien om een 
gevoel van rust te brengen, een stukje 
vrede op de vierkante meter, voor even 
maar. Een begin, geen eind. 
 
Jan Marten de Vries – zang, piano en 
diverse instrumenten 

Elianne Ardts – cello en zang 
Mehmet Polat – Turkse ud (‘luit’) 
http://www.janmartendevries.nl/systeem-loopt-vast/ 
 
Plaats:  de Voorhof Kesteren 
  https://www.gele-boekje.nl/locations/de-voorhof/  
Datum: zondag 26 mei 
Tijd:  20.00 uur 
Aanmelden: aanmeldengeleboekje@gmail.com 
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Bastiaan Ragas – In Gods Naam 

In samenwerking met Nachtzon Media biedt de Protestantse Kerk 
gemeenten de mogelijkheid om de theatervoorstelling ‘In Gods naam’ 
te boeken. De voorstelling wordt gespeeld door acteur en zanger 
Bastiaan Ragas. Hij verwoordt hierin zijn hernieuwde ontdekking van 
de Bijbel. 

Bastiaan Ragas (1971) werd enkele jaren geleden gegrepen door de 
verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met ds. Ad van Nieuwpoort 
heeft hij zich verder verdiept in de context van deze verhalen. Hij ziet 
dat veel van zijn generatiegenoten er onbekend mee zijn of ze hebben 
af geserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en 
bestuderen van deze teksten is Ragas ervan overtuigd geraakt dat deze 
verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd. 

Het lijkt erop dat in onze regio, waarschijnlijk op 26 maart 2024, in 
een groot theater ook een voorstelling zal zijn. Nadere informatie 
volgt als er zekerheid is over deze voorstelling. 

  



Lapide kring 

Met de Lapide kring lezen we ‘De namiddag van 
het christendom’ van Tomas Halik. Met namiddag 
bedoelt Halik niet het einde van het christendom 
of zo, maar juist een periode van verdieping. 
Deze kring komt één maal in de maand op 
maandagmiddag bij elkaar. Voorgegevens zie 
volgende pagina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOORLOPENDE ACTIVITEITEN 

GemeenteGroeiGroep 
We komen in groepen van 6-10 deelnemers regelmatig in huiselijke 
kring samen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en 
bemoediging en antwoorden te vinden op praktische levensvragen. 
Info:   symon.jagersma@carewhy.nl,   

M: 06-266 949 84 
 
 
Lapidekring 
Hier wordt ieder jaar een theologisch/filosofisch boek besproken. 
Datum:  maandelijks, maandagmiddag 14.00-16.00 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Leiding: ds. Peter Breure 
Aanmelden: janmiedema50@gmail.com  
 
 
Open dinsdagmorgen koffietafel 
Elke dinsdag van 10.00–11.30 uur is iedereen welkom voor koffie. 
Info:   Annie van Tilborg,  annie.vantilborg@kpnplanet.nl 
 
 
Ontmoetingscafé 
Een groep mannen die elkaar regelmatig treft in de Ontmoetingskerk. 
Geen vast programma, ongedwongen sfeer, altijd op de vrijdagavond. 
Info:   Wilbert Alkemade w.alkemade@outlook.com  

Cor Kooij   cor@inhoudinhout.nl  
 
 
Kampeerweekend 
Een weekend vol ontmoeting. Samen eten en drinken, spelen en 
sporten, vieren en zingen. Gemeenteleden van de drie wijkgemeenten 
gaan mee. 
Info:     Henk de Jong   henk@jongslog.nl 
 
Voor de jeugd: Join, jeugdclubs en soos 
Info:   Robbert van Oostenbruggen 06 41688695 
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